You've been the consistent thread throughout all our lives.

Your door was always open. We were always welcome. It was ‘home".
Not because of the bricks and mortar, not because it was Vollezele.
It was you... your spirit, your laughter, your love, your honesty, your
concern for our wellbeing... you were ‘home’ for us all...

Thank you for all that you have given us. What a privilege to have
known and be loved by such an amazing and inspiring woman.

We will miss you... There will be lots of tears and sadness now that
‘home’ is just bricks and mortar filled with only the memories of
laughter, love, warmth, and stories. Thank you for always being you...
We will carry your memory with us forever...

*Kathleen Vanderplasschen, Esk, Australia*

Dank aan iedereen die attent was voor onze tante,

in het bijzonder:

Leslie, haar trouwe, toegewijde thuisverpleegster,

de ‘'maskes’ van Familiehulp,

haar huisarts, Annabelle Roobaert,

steeds fijn gezelschap, Daniélle,

schoonfamilie, Pierre, met zijn dagelijkse bezoekjes en

het meest zorgzame nichtje Martine, de drijvende kracht om
haar diepste wens te helpen vervullen om tot het einde thuis te
kunnen blijven wonen.

We gaan je heel hard missen, allerliefste tante!
In zoveel mooie herinneringen zal je altijd bij ons blijven.
Dit is geen afscheid, maar een zacht “tot later”...




Louisa Vanderplasschen

Geboren op 14/04/1930 in Vollezele en
onverwacht in het OLV van Aalst overleden op 29/07/2022,
warm omringd door haar dierbaren.

Dochter van Maurice Vanderplasschen (1] en Maria Reygaerts (1)

Zus van Achille Vanderplasschen (t)
Zus van Achille Vanderplasschen (1] en Waltraud Vecqueray (1)
Zus van André Vanderplasschen en Agnes Stalpaert

Tante van André, Bea, Patricia, Martine, Sabine Vanderplasschen
en partners, Philo, Pierre, William en Ivo

Groottante van Veerle, Johan, Kathleen, Koen, Tina,
Evelien, Laurens, Hanne, Matilda en
partners Arne, Pieter en Tom

Overgroottante van Josefien, Rosemarie, Ellis, Louis,
Elena-Louisa, Tadeus en Marcus

We nemen in intieme kring afscheid van onze lieve tante.
L]

Liefste Tante Louisa,

Je was onze tante, de tante van ons allemaal,
een vaste waarde in ons leven.

Je deur stond altijd open. We konden altijd bij je terecht.
Bij jou kwamen we ‘thuis’.

Maar het was niet je huis dat onze thuis was, het was ook niet
Vollezele. Onze thuis, Tante Louisa, dat was jij.

Immer goedlachs en goed ‘gemoescht’, immer hartelijk en
oprecht. Je was een thuis voor ons allemaal.

We zijn je dankbaar voor alles wat je ons gegeven hebt.

Je liefde en scherpzinnigheid zullen we altijd met ons
meedragen.

En we zullen je missen, Tante Louisa.

Tranen zullen meer dan eens vloeien nu onze ‘thuis’ een leeg
huis is.

Een huis zonder tante, maar wel één dat voor altijd gevuld zal
zijn met mooie herinneringen van blije momenten.

Dank voor wie je was, tante. We dragen je voor altijd in ons
hart.




